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AEL’s

Dag lieve Koala’s
In deze eerste Calla van het nieuwe 
jaar vind je allerlei informatie over het 
nieuwe scoutsjaar en over de nieuwe 
leidersploeg. 

Elke zaterdag staat er een hele leiders-
ploeg klaar om jullie een fantastische 
namiddag te laten beleven. Spelen met 
vriendjes, grenzen verleggen, ravotten, 
af en toe iets bij leren en vooral heel veel 
plezier maken! We maken er weer een 
super jaar van met alles wat een echte 
scout of gids verwacht! Wij hebben er 
alvast heel veel zin in!

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook 
een nieuwe AEL-ploeg. Eerst en vooral 
een dikke B.R.A.V.O. voor onze afscheid-
nemende AEL’s, Candidus en Gyrinus. 
Bedankt voor jullie engagement en 
inzet! Fuut staat er dit jaar zeker niet 
alleen voor, ze wordt versterkt door 
Macao, die enthousiast het AEL avon-
tuur aangaat! 
Voor vragen kunnen jullie steeds bij ons 
terecht!

Veel scoutsgroetjes en een stevige linker

Resolute Fuut – Kritische Macao
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Wie zijn ze? Wat doen ze?
Het K-team is een groep enthousiaste 
ouders die de scouts een warm hart 
toedragen en graag dat extra handje 
toesteken om van de Koala’s een ster-
ke scoutsgroep te maken. Wij willen 
vooral werken aan een warme band 
tussen leiding, kinderen en ouders en 
aan een financieel sterke scoutsgroep 
zodat onze leiding en kinderen een 
onbezorgde, fantastische tijd kunnen 
hebben.  

Je kan ons vaak, op zaterdagavond na 
de scouts, terugvinden in en vooral ook 
achter de bar. De bar is niet alleen een 
plaats voor sfeer en gezelligheid maar 
zorgt ook voor dat extra financieel duw-
tje voor de scouts. Momenteel zijn we, 
samen met de leiding, volop bezig om 
de bar opnieuw wat te restylen. Zo mer-
ken jullie dat de leiding reeds begonnen 
is met de renovatie van de bar en wij 
met de inhoudelijke renovatie: bier van 
de maand, maandelijkse snacks, droge 
worsten… Hou ons in de gaten - there is 
more to come!!!

Andere activiteiten van het K-team:
Organisatie van het eetfestijn, organisa-
tie van de bloemenverkoop en de aard-
beienverkoop, het winkeltje, organisatie 
van de bezoekdag op groot kamp, de 
logistieke organisatie van de startdag en 
Nieuwjaarsreceptie (in samenwerking 
met de leiding...

Daarnaast speelt het K-team ook een 
significante rol in de kookteams voor 
paasbivak en groot kamp (berenpa-
trouille).
 
Wil je graag ook eens die extra hand 
toesteken?
Dit kan zijn: een shift achter de bar, 
helpen tijdens het eetfestijn en/of de be-
zoekdag, vervoer tijdens de verkopen,….

Spreek ons gerust persoonlijk aan of 
stuur een mailtje naar: koalas.kteam@
gmail.com

Vele groeten en stevige Koala poot,

Secretarisvogel, Taling, Antilope, Wever, 
Civet, Wanda, Collie, Maaike, Sarah, 
Erlend, Frank, Zwaluw, Oribi en Ooievaar

K-TEAM
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Impala (takleider)

Hallo lieve bevertjes, mijn naam is Impala en ik zal dit jaar jul-
lie leiding zijn. Het is nu mijn 4de jaar als leiding en net zoals 
ik de voorbije 2 jaren bij de welpen en de wolven gedaan heb, 
zal ik dit jaar opnieuw met veel plezier de taak van takleidster 
op mij nemen. Ik ben 20 jaar en begin dit jaar ook aan mijn 
1ste master Geneeskunde. Ik heb er ongelooflijk veel zin in 
om er samen met jullie een onvergetelijk jaar van te maken 
en hopelijk jullie ook! Groetjes, Vastberaden Impala.

Bergbever
Hallo iedereen, ik ben Mondige Bergbever. Het is nu mijn 
eerste jaar als leiding en ook als studente diergeneeskunde. 
Naast de scouts heb ik nog een andere hobby, namelijk judo. 
Ik heb er alvast veel zin in om jullie, lieve bevertjes, te leren 
kennen. We gaan er een fantastisch en onvergetelijk jaar van 
maken! Xxx Bergbever

Fuut
Dag lieve bevertjes! Ik ben Resolute Fuut. Sommigen zullen 
mij al kennen, aangezien ik vorig jaar een paar keer ben 
ingevallen als beverleiding. Voor de anderen stel ik me nog 
kort even voor. Na al eens bij de bevers, de welpen, de wolven 
en de JVG’s gestaan te hebben, keer ik dit jaar terug naar de 
allerkleinsten! Dit jaar wordt dus mijn 5de jaar als leidster, 
en ook mijn 2de jaar als AEL. Ik ben 22 jaar, en ga naar mijn 
2de master Geneeskunde. Ik neem dit jaar opnieuw de taak 
van EHBO-verantwoordelijke op mij. Geen zorgen dus, jullie 
pijntjes zullen steeds goed verzorgd worden! Ik kijk er enorm 
naar uit om er samen met jullie een fantastisch jaar van te 
maken! Tot snel!

Wasbeer
Hallo!! Ik ben Lieftallige Wasbeer, jullie zullen mij nog niet 
kennen want het is mijn eerste jaar als leiding. Ik ben 
suuuuperblij dat ik aan jullie leiding mag geven en heb er 
alvast zin in! Naast de scouts ben ik vooral bezig met school, 
ik begin namelijk vanaf september met mijn studie politieke 
wetenschappen. Daarnaast speel ik ook nog piano. Ik kijk 
alvast heel erg uit naar dit scoutsjaar!

Bevers
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Bevers
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WELPEN

Capitano (takleider)

Dag welpjes, Ik ben Bekoorlijke Capitano. Sommigen onder 
jullie kennen mij reeds van vorig jaar aangezien dit mijn 
tweede jaar leiding is. Dit jaar zal ik jullie Akela zijn en dus ook 
takleider van deze superwijze tak. In mijn vrije tijd ben ik veel 
bezig met muziek en ik studeer grafische media. Hopelijk 
hebben jullie er allemaal veel zin in want het belooft een 
topjaar te worden. Ik sta alvast te springen om de eerstejaars 
te leren kennen en de tweedejaars terug te zien!  
Groetjes, Akela

Hoko
Hey welpen, ik ben Serene Hoko, maar jullie zullen mij 
kennen als Shere Khan. Ik ben 18 jaar en zal dit jaar mijn 
eerste jaar leiding geven aan jullie. Ik sport graag en heb veel 
interesse voor wetenschap. Daarin ga ik dit jaar ook verder 
studeren. Ik heb alvast veel goesting in dit jaar en ik hoop 
jullie ook. Tot binnenkort!
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WELPEN

Khulan
Hey welpjes, ik ben Gevatte Khulan, maar jullie zullen mij dit 
jaar Bagheera mogen noemen! Ik hou mij graag bezig met 
sporten, dingen maken, en ik zit natuurlijk ook in de scouts. 
Ik heb super veel zin in dit jaar. En ik weet nu al dat we er een 
topjaar van gaan maken. Tot snel!

Orka
Dag lieve welpjes Ik ben Empathische Orka. Dit jaar zal ik 
jullie Raksha zijn. Ik zit al vanaf mijn eerste jaar bever in de 
scouts en zal nu mijn eerste jaar leiding geven. Naast scouts 
heb ik nog verschillende hobby’s zoals dansen. Ik geef hiphop 
les en kleuterturnen. Ik heb alvast super veel zin in dit jaar en 
ik hoop jullie ook! Het wordt een fantastisch jaar! 
Veel liefs, Raksha 

Fodi 
Dag welpen, ik ben Amusante Fodi maar dit jaar zullen jullie 
mij kennen als Baloe. Naast de scouts ga ik af en toe eens 
fietsen en kun je me vaak in mijn kajak vinden. Dit jaar start 
ik ook mijn studie Bio-ingenieur aan de Universiteit. Ik heb 
er alvast heel veel zin in om van dit jaar een onvergetelijk 
jaar te maken samen met de andere welpenleiding en jullie 
allemaal. Tot snel!
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WOLVEN

Kea
Hallo, ik ben Charmante Kea en ik ben dit jaar jullie leiding! Dit 
is mijn eerste jaar in de leiding en ik heb er zeker en vast zin in. 
In mijn vrije tijd speel ik graag gitaar. Dit jaar start ik ook mijn 
studies in het hoger als Bio-ingenieur. Ik kijk er naar uit om jul-
lie te leren kennen en om er samen een topjaar van te maken!

Jako (takleider)

Hallo wolfjes, dit jaar sta ik weer bij jullie als Overpeinzende 
Jako. Het is nu mijn tweede jaar leiding en ik heb besloten 
om takleider te worden, dus als jullie vragen hebben kunnen 
jullie altijd terecht bij mij. Ik studeer momenteel Burgerlijk 
Ingenieur aan de UGent. Ik klim graag in Bleau of in de Rhino. 
Ook speel ik graag piano.  Ik kijk enorm uit naar de kampen 
dit jaar en natuurlijk naar de laatste vergadering. Tot dan!

Stokstaartje
Yow wolven, mijn naam is Intens Stokstaartje en ik geef dit 
jaar leiding aan jullie. Het is mijn eerste jaar leiding en kijk 
er naar uit om met jullie een actief, sportief en vooral leuk 
jaar mee te maken. In mijn vrije tijd kan je mij meestal in de 
zee vinden aan het surfen, kiten, foilen en meer. Ik studeer 
internationale communicatie in Gent. Stay stoked en tot snel, 
yew.

Klipdas
Hey lieve wolven! Ik ben Unieke Klipdas en na een geweldig 
jaar bij de welpen ben ik helemaal klaar voor een nog leuker 
jaar bij de wolven! Dit is nu mijn tweede jaar als leiding. Ik ben 
18 jaar (bijna 19!) en studeer Farmaceutische Wetenschappen 
aan de UGent. Naast de scouts ga ik graag gaan fietsen 
en zwemmen. Ik heb al heel veel zin om iedereen te leren 
kennen en in de leuke spelletjes en activiteiten die we samen 
gaan doen. Tot snel!
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WOLVEN
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FAKE NEWS

ONZIN

ZEVER
Bij 
In vredesnaam, driemaal is scheepsrecht, zeggen ze. Recht om 
een vierde maal opgescheept te worden met jullie blijkbaar. 
Ik weet niet welk onrecht ik de mensheid heb aangedaan om 
WEER bij jullie te staan – nota bene bij dezelfde medeleiding 
als bedorven kers op de taart. Ik weet niet of ik deze uitzit, een 
mens kan maar zoveel verdragen. Soit, we zien wel. 
Een moedeloze linker, Bij 

Nijlpaard
Oh nee... Jullie weer of wat... Sta ik weer bij jullie? Het was al zo 
een lastig jaar met al die Corona, en nu dit... Maar kijk, moeilijk 
gaat ook. We kunnen niet altijd winnen hè? Ik zie jullie blijkbaar 
snel. Als het echt moet, zal ik er ook zijn. Misschien... Als ik zin 
heb ofzo... Peace, NP

Wielewaal (takleider)

Hupsakee ik heb het vlaggen Ik zal dan maar ook leiding 
geven aan jullie dit jaar zeker... Samen koken op groot kamp 
pfff, al een geluk dat ik niet moet mee stappen op tweedaag-
se met jullie! We hebben eigenlijk geen flauw idee wat we 
moeten doen dit jaar. Hopelijk komt dat nog goed. Alle Soit, 
we maken er het beste van...
Stevige linker, Zachtmoedige Wielewaal

Stekelstaarteekhoorn
Lap. Dag JVG’s... Ja, ja, ik weet het, t’is weer van dat. We zitten 
terug met elkaar opgescheept. Ma bon, we zullen ons best 
doen er een matig jaar van te maken. Niet te veel lachen 
en voornamelijk serieus te zijn. Ik zie het niet meer zitten, 
hopelijk jullie ook. Groeten, ofzo, Stekelstaarteekhoorn

JVG’S
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JVG’S
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Macao 
Hallowww mijn naam is Kritische Macao en ik sta na 2 jaar 
welpenleiding eindelijk bij de grote jongens (en meisjes). 
Coscoroba beweert dat zij de leukste is van ons 4 maar jullie 
zullen snel inzien dat ik dat eigenlijk ben. Voor de mensen 
die het zou interesseren: ik studeer geografie. Het gaat een 
geestig jaar worden met nog eens een internationaal kamp 
erbovenop! Ik heb er veel zin in en tot snel! Macao out.

Lijster (takleider)

Joww, ik ben Clemente Lijster. Na 2 jaar bij de Welpen ben ik 
klaar voor het echte werk: takleider bij de Verkenners! Ik heb 
gehoord dat het een episch jaar wordt vol zotte activiteiten 
en spellen om U tegen te zeggen. Ik weet niet of jullie geïnte-
resseerd zijn in mijn privé-leven, maar ik ben 20 jaar, studeer 
Bio-Ingenieur en heb 3 kippen.  Groetjes, jullie nieuwe beste 
vriend en echte strijder, Lijster.

Gyrinus
Heeeyyy, Gyrinus hier. Ik begin nu aan mijn 13de jaar in de 
scouts. Na 3 jaar leiding te geven bij de jongere kinderen is het 
tijd voor een nieuwe uitdaging als verkenner-leiding. Hopelijk 
hebben jullie er evenveel zin in als ik! Ik begin dit jaar ook aan 
mijn derde jaar verpleegkunde, jullie kunnen dus steeds bij mij 
terecht voor al jullie kleine en grote kwaaltjes. Groetjes, Bereid-
willige Gyrinus.

Coscoroba
Elabaaaaaa Coscoroba hier, het leukste dier van die vier, 
mopkeeeee! Nu serieus, ik ben Coscoroba, 21 jaar oud, ik zit al 
16 jaar in de scouts, mijn lievelings kleur is groen, ik start dit jaar 
met mijn studie buitengewoon onderwijs… Oké te serieus!

Liefste vg’s, ik kijk er enorm naar uit om met jullie en mijn 3 lief-
ste medeleiding (ik moet het nog goed maken voor hierboven) 
er een fantastisch jaar van te maken met de gekste spelletjes, de 
leukste geld activiteiten en het mooiste internationaal kamp! <3

VG’S
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VG’S
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Steenarend 
Dag seniors, ik maakte een grote sprong van de jongste 
naar de oudste tak en kom dus bij jullie terecht! Dit wordt 
mijn 3e jaar als leiding en mijn debuut als moderator. Ik kijk 
al uit naar de originele spellen die jullie vast en zeker zullen 
schrijven, de goede feestjes en het buitenlands kamp!
Groetjes, Gemoedelijke Steenarend.

Caraya (takleider)

Dag lieve Seniors! Ik ben er opnieuw weer bij, maar dit jaar 
niet alleen voor de wondjes te verzorgen! Ik ben namelijk 
jullie nieuwe takleider! Mijn 5e jaar leiding en 2 jaar modera-
tor en ik heb er nog steeds heel veel zin in! 
Groetjes, Bevlogen Caraya.

Timca
Dag lieve seniors! Ik ben zelfstandige Timca en dit jaar is het 
voor mij mijn eerste jaar als moderator. Vorig jaar gaf ik nog 
leiding aan de bevertjes, maar nu kan ik niet meer wachten 
om met jullie te ravotten en een ongelofelijke tijd vol plezier 
mee te maken! Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal 
1 voor 1 beter te leren kennen, dusss hopelijk allemaal tot 
snel!!! <3

SENIORS
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